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Eerste Dorpsdichter bij Raalte 
februari 2009 - februari 2011



1 Uit gedicht “Raalte dichtbij”van Benne Solinger
2 Uit gedicht “Google Earth”van Gerald ZWolschen

 (één van de vijf genomineerden)
3 Uit gedicht “Ons kanaal”van Erik Langenbach

 (één van de vijf genomineerden)
3 Uit gedicht “Klein Raalte”van Rob Krot

 (één van de vijf genomineerden)
5 Uit gedicht “Dierbaar hart”van Ries Wink

 (één van de vijf genomineerden)

Als dorpsdichter draag je het 
prachtige door Hermien de Weerd 

gemaakt symbool van alle kerkdorpen



Voorwoord

We hadden al een landsdichter, provinciale dichter en stadsdichter. Maar op 14 febru-
ari 2009 mocht ik, als wethouder Kunst en Cultuur, onze eerste dorpsdichter van de 
gemeente Raalte installeren. Benne Solinger en de overige vier genomineerden waren 
door de jury gekozen uit zestien kandidaten. Het publiek kon uit deze vijf genomineer-
den stemmen via de site van de Stentor. Ik denk dat het geen gemakkelijke keuze was. 

Van een dorpsdichter wordt verwacht dat hij of zij gedichten schrijft die herkenbare 
thema’s bevatten voor de inwoners van de gemeente Raalte. Dat kunnen leuke thema’s 
zijn, maar ook minder leuke thema’s. Vaak gaat het over bijvoorbeeld evenementen 
of de politiek. Het moet voor de mensen herkenbaar zijn en het zou mooi zijn als we 
Raalte daarmee verder…dichterbij 1 kunnen brengen. Zoals die parel die je vanuit de 
ruimte kijkend naar Salland 2  tegemoet blinkt. En het moet verbindend zijn zoals het 
water van “Ons kanaal” 3. Ontroerend, herkenbaar zoals “een Heinoose vader die zijn 
dochter wegbrengt naar de Lampe” 4. 

Benne jij bent in onze gemeente bekend als iemand die veel vrijwilligerswerk doet, 
maar ook op verschillende manieren met kunst bezig is. Beeldhouwen, schilderen, 
fotograferen en dichten. Een markante veelzijdige man in onze samenleving. Ik denk 
dat je die lokale betrokkenheid, creativiteit en kritisch vermogen ook nodig hebt om 
dorpsdichter te kunnen zijn. We hebben een actieve gemeente met veel festiviteiten. 
Er wordt dus vaak een beroep gedaan op de dorpsdichter. En Benne, jij hebt dat met 
verve gedaan. Jij hebt meer dan 90 dorpsgedichten geschreven en daarmee vele gevoe-
lige snaren geraakt en harten gestolen. Er wordt nu een nieuwe dorpsdichter gekozen, 
maar er is maar één eerste dorpsdichter van Raalte. Veel mensen zeggen of schrijven 
dat het voor een nieuwe dorpsdichter moeilijk is jouw te evenaren. Ik kan de nieuwe 
dorpsdichter echter alleen maar aanraden dat niet te willen, want iedereen is uniek. En 
jij bent dat ook!

Ik ben echt van mening dat een dorpsdichter voor Raalte een toegevoegde waarde 
heeft. En Benne Solinger heeft dat eigenlijk al bewezen. Ik vind het oprecht knap dat 
mensen dat kunnen. Zo creatief met woorden en thema’s omgaan dat het mensen kan 
ontroeren in hun dierbare hart 5. 

De gedichten in dit boekje zijn speciaal geschreven voor jouw door mensen die net als 
veel anderen hebben genoten van jouw periode als dorpsdichter van Raalte.

Met vriendelijke groet,
Roger de Groot
Wethouder kunst en cultuur
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...................
Dichter bij Benne, 

twee jaar geleden alweer, waar blijft de tijd
werden wij met jou, als 1e dorpsdichter verblijd

een stroom van gedichten, je nam elke gelegenheid te baat
haast elke dag, van ’s-morgens vroeg tot ’s-avonds laat

ook al worstelde je met je eigen levensvragen 
en je gezondheid, waarvan je een zware last moest dragen

nooit hield je creatieve geest op met produceren en dromen   
ook al waren je gedachten soms al bezig met wat ná dit leven zou 
komen

Benne, voor jou gelden, bijna als voor geen ander, de woorden: ‘ik 
worstel en kom boven’
ondanks alle ups en downs ben je in jezelf, anderen en in jouw God 
blijven geloven

gelukkig, het laatste medische bericht was je gunstig gezind
waarmee, na het dorpsdichterschap, weer een nieuwe episode van je 
leven begint

in de afgelopen tijd kwam je niet alleen dichter bij Raalte te staan 
maar ook dichter bij Benne, als persoon, wel te verstaan 

Benne, uit diep respect voor jou en je wijze van het leven doorleven
heb ik dit eenvoudige gedichtje geschreven

waarin ik je tot slot het allerbeste toe wil wensen
en een lang en gezond leven temidden van ons allen, je medemensen!

Carla Hoge, 12 februari 2011
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Dorpsdichtersambt

Dorpsdichtersambt; dichter voor ieder
moet je kunnen
moet men gunnen
dichterbij ieder
 
Dorpsdichtersambt; dichter voor ieder
wil je blijven
zal jou beklijven
jij…dichter bij ieder
 
Dorpsdichtersambt; jij dichter voor ieder
Ben als eerste
Dichter, zal jij zijn
voor hem, haar …………en  mijn.
 
 
Daan Utermark, 2011
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In de pen kruipen

In de pen kruipen
Wat een vreemde uitdrukking!

In de pen kruipen
Een pen is toch veel te klein!

In de pen kruipen
Jij bent erin gekropen Benne

In de pen kruipen
En vele gedichten vloeiden eruit voort

In de pen kruipen
Geen onderwerp bleef bij jou onbeschreven
 
In de pen kruipen
Heel gemeente Raalte ging je door

In de pen kruipen
Zelfs naar Aruba heb je de pen meegenomen 

In de dorpsdichterspen gekropen
Benne, super bedankt daarvoor!

Mirjam Borger



...................

Tussen Lierderholthuis en Raalte - foto Benne Solinger



...................
JIJ

jij zette raalte in het goeje licht
met een speciale kijk erop in een dorps-gedicht:
op jouw humoristische wijze op elk breed en gevarieerd terrein:
géén woord overbodig,géén onderwerp te “klein”

vooral de mens achter de gebeurtenis sprak je zó aan:
benne,wat kon jij er subtiel mee omgaan.....
je keek naar de echte mens als directeur of vuilnisman
met een portie positiviteit verpakte je dit dan...

in mooie korte zinnen en pakkende woorden,
gelardeerd met scherpzinnige” accoorden”,
tóch wist je óók gevoelige zaken duidelijk aan te pakken
op een wijze,waarnaar wij allemaal zaten te snakken,

vaak strooide jij met gepeperde en duidelijke taal...
om jouw mooie pennevruchten lachten we allemaal....
de politiek,vaak onbekend of onbemind
boog jij om tot een kleurig lint...

tot slot verdien je een griffel én een tien:
en laat die lach van je maar regelmatig in raalte zien...

hou het goed én gezond....

Gerrie Knippenberg



...................

Op 3 november 2010 was er op veel basisscholen in de regio het Nationaal Schoolontbijt. 
Voordat de lessen begonnen konden de scholieren een lekker ontbijtje nemen. Bij basisschool 

de Linderte in Raalte was het zelfs een voorleesontbijt, met veel bijzondere personen, zoals de 
Dorpsdichter Benne Solinger.



...................
Cultuur
is beleving
ontoering
beroering
 
Cultuur 
essentieel
onderdeel
van Raalter samenleving

Cultuur
met Benne als motor
grote stimulator
prominent
door iedereen gekend

Cultuur
waardering van het Hoftheater
voor de dichter en prater
vakmanschap
en meesterschap

Cultuur
bijzonder
nu zonder
zijn woorden
die zo velen bekoorden

Jos van den Born namens medewerkers 
en vrijwilligers Hoftheater
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foto Benne Solinger
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‘n Dichter tot Raalte

Er was eens een dichter tot Raalte
Hij dichtte en dichtte en dichtte
Zo kwam niet alleen hij dichter tot Raalte
Hij bracht door zijn vele gedichte    
steeds meer lui dichter tot Raalte
Dichter blijf ook in Deventer dichte
Dan Ben je altijd wat dichter tot Raalte

Guus van Riel
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Bij het afscheid van Benne Solinger 
als eerste Dichter-bij-Raalte 
 
Benne als Dichter-bij-Raalte,  
bij elke activiteit!
Dat is Benne met zijn inzet, 
die dichter willen wij niet kwijt 
 
Twee jaren zijn voorbij gevlogen, 
oh, wat gaat de tijd toch snel. 
Over veel gedichten heeft hij zich gebogen 
want ja, dichten kan die kerel wel. 
 
Helaas, zijn tijd als dichter is nu om 
Maar wat is tijd? Ook voor elkaar! 
Als dank voor zijn twee dichtersjaren 
hier mijn gedicht, voor hem, als een gebaar. 

Opgenomen en verbonden,
met de naam die Vrede is 
gaat jouw leven niet ten onder 
En het wordt nooit  uitgewist.

Benne, BEDANKT! voor wie je bent
en voor alles wat je doet. 
Altijd recht vanuit je hart, man
en echt nooit omdat het moet.

Klaas Bos, Heino, 12 februari 2011
bij het afscheid van dorpsdichter Benne Solinger, als eerste Dichter-bij-
Raalte, een gedicht voor hem, gewoon uit mijn hart.



...................

Op de avond van 
cultuurmakelaar te 
Raalte besloot Benne 
Solinger met samen-
vatting in dichtvorm



...................
Voor de tempelbouwers

Psalm 127

Als de Eeuwige het huis niet bouwen wil
Kunstenaar is een roeping
Vergeefs ploeteren de bouwers eraan
Maar ook een verzoeking

Als de Eeuwige de stad niet bewaken wil
Twee jaar Dorpsdichter geweest
Vergeefs is de wacht waakzaam
Hij was de slijpsteen voor de geest 

Als pijlen in de hand van de krijgsheld
Benne verhief in schoon rijm
Worden in de jeugd gekregen kinderen
Raaltens maatschappelijk groot en klein

Gelukkig de man
Zijn bevlogen woorden bij elkaar
Die daarmee zijn pijlkoker gevuld heeft
Maakten Dorpsdichter meer dan een symbolisch gebaar

Eléon de Haas
cultuurmakelaar



...................
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Limerickjes

Er was eens bij Raalte een dichter
Het dichten dat viel hem steeds lichter
toen was hij plots klaar
en dat viel hem zwaar
Zo zonder de dorpsdichtersplichten

De verwoede dichter uit Raalte
gaf toe dat hij toch stevig baalde
zijn vuist gaf een bons
De dichter zei ons
‘ik wou dat het beter betaalde’

Een bezielde dichter uit Salland
zijn ruime productie was saillant
Hij vond het zo top
Hij wist van geen stop 
maar doorgaan was toch te gênant

Die aardige dichter van ons streek
met heel veel contacten pr, bleek
Hij gaat bij ons weg
en dat is wel pech
dus vraag ik hem, kom langs elk week

Gerda Westinga



...................
6 januari 2011

Start laaggeletterden project Landstede

Benefietconcert 
voor Haïti



...................

Karel Hobert van Punt Uit ontwierp dit beeld-
merk voor de Dorpsdichter van Raalte. 
Rop Janze en Roger de Groot onthulden het.
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Soms haalt de 
Dorpsdichter ook 
landelijk de krant, 
dit is de Telegraaf 
van 5-12-2009



...................

veel belangstelling in gemeentehuis Vriezenveen bij start Dorpsdichter 17-11-2009
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